
Dag vriendjes,

WIE BEN IK?
Wij hebben het ‘Wie ben ik?’-spel gespeeld 
en waren er weg van! (Zie Liahona, juni 
2020.) Bedankt voor de leuke spelletjes en de 
goede verhalen! We vinden het ook leuk om 
onder het eten naar de audioverhalen van 
de Vriend te luisteren. We voelen dan meer 
de Geest thuis.
Valentine (4) en Juliet (6) P.,  
Arizona (VS)

WIJ LEZEN DE VRIEND
De broertjes Marcelo (6) en Alejandro (3) A.  
lezen de Vriend in het Spaans! In Nuevo Léon 
(Mexico).

Onze hemelse Vader spreekt tot ons door zijn profeten. 

En vorige maand hebben we de profeten en apostelen 

in de algemene conferentie horen spreken! De woorden 

die we in de conferentie horen, zijn belangrijk voor 

ons allemaal. Ze vertellen ons hoe we beetje bij beetje 

meer op Jezus Christus kunnen lijken.

Wat vond je het leukste van de conferentie? Ga naar 

p. 2–7 om je geheugen op te frissen met de geweldige 

boodschappen die in de conferentie zijn gebracht!

Liefs,
De Vriend

WIJ KIJKEN 
GRAAG NAAR 
DE TEMPEL
Lars (6), Maren (11)  
en Livia (3) B.,  
bezochten de St. 
Paultempel (Minnesota, 
VS)


