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Ik laat me 
volgende 

week zaterdag 
dopen.  

Kom je ook?

Zeker. Ik vraag 
mijn vader 

wel.
Maar waarom 

laat je je 
dopen?

Omdat Jezus 
dat wil.

Wij geloven dat 
we geloof in 

de Heer Jezus 
Christus moe-

ten hebben, dat 
we ons moeten 

bekeren …

… en ons laten dopen, 
en dat we de gave van 
de Heilige Geest kun-

nen ontvangen.

Wat bete-
kent dat 

allemaal?

Ik zal probe-
ren het uit 
te leggen.

Oké.

En daarna zal ik 
uitleggen hoe jij 
moet dammen!

Vierde geloofsartikel

‘Wij geloven dat de eerste beginselen en 

verordeningen van het evangelie zijn: ten eerste, 

geloof in de Heer Jezus Christus; ten tweede, 

bekering; ten derde, doop door onderdompeling tot 

vergeving van zonden; ten vierde, handoplegging 

voor de gave van de Heilige Geest.’
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